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FIJNE FEESTDAGEN

Tja heel cliché maar jeetje zo richting het eind van het jaar  wat is ie weer snel voorbij gegaan 
zeg! Ik weet nu klink ik als een ouwe lul, maar toch, het jaar is werkelijk weer omgevlogen. Als 
voetbalvereniging hebben we weer een hoop met elkaar gedaan. We hebben gewonnen, 
verloren, gelijk gespeeld maar bovenal genoten. 

Onlangs hadden we de voorzitters van alle 18 voetbalverenigingen uit onze gemeente en de 
wethouders en een aantal ambtenaren op bezoek bij ons. Dit omdat we als 
voetbalverenigingen een overeenkomst hebben gesloten met de gemeente. Het prettige van 
deze overeenkomst is dat we deze gezamenlijk hebben opgesteld. Wat weer zo mooi was, 
waren het grote aantal complimenten over ons prachtige sportpark en het feit dat we zo 
ongelofelijk veel jeugdteams hebben. 

Oud directeur Hans Nijland deed een praatje zoals hij dat geweldig kan, veel anekdotes uit zijn 
rijke voetballeven, maar ook de nodige weerspiegelingen. Nijland zelf is nu voorzitter van een 
amateur vereniging en zo ontstonden er mooie gesprekken over de uitdagingen van de amateur 
voetbalvereniging. De grootste uitdaging is het vinden en vasthouden van vrijwilligers en dat 
alles valt en staat met hoe betrokken men zich als lid voelt met de vereniging en dat heeft weer 
alles te maken met de sfeer en de cultuur binnen de vereniging. 

Ik geloof dat we aardig op de goede weg zijn, uiteraard zijn er punten van verbetering maar zo 
terugkijkend en zien dat er heel veel genoten is doen we het hartstikke goed. 

Voor nu hele fijne feestdagen en een prachtige en gezond nieuw jaar, graag tot ziens op onze 
nieuwjaarsborrel op 6 januari. 

Namens het bestuur

#samendoenisbeter

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Herald Jansen



Robotmaaier??

Op donderdag 7 december hebben wethouders en clubs bij voetbalvereniging Eenrum een 
‘overeenkomst onderhoud voetbalverenigingen’ ondertekend. Er zijn twee varianten gemaakt 
op basis van de behoeften van de voetbalclubs. Er is ofwel getekend voor onderhoud door de 
gemeente met de daarbij horende verplichtingen voor beide partijen, of voor 
zelfwerkzaamheid. In het laatste geval krijgen de betreffende clubs een vergoeding en doen ze 
zelf het onderhoud.

VV Eenrum heeft ervoor gekozen om per 1 januari 2024 het onderhoud zelf uit te voeren. We 
verwachten de velden meer aandacht te kunnen geven en vooral op de juiste momenten 
onderhoud uit te voeren. Dit moet ten goede komen van de kwaliteit van de velden.

Met het in eigen beheer nemen van het onderhoud heeft het bestuur besloten om een lang 
gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: de inzet van een Robotgrasmaaier. De 
robotmaaier kan alle drie de velden maaien. Op dit moment worden afrondende gesprekken 
gevoerd om de robotmaaier vanaf het voorjaar in te zetten. In deze overeenkomst gaan we uit 
van het volledig ontzorgen door de leverancier: Installatie, onderhoud, beveiliging, 
storingsopvolging, vervanging bij storing etc.

Proefdraaien op het hoofdveld



Schijt je rijk

25 november 2023 vond “Schijt je rijk” plaats op het sportpark in Eenrum. Vanaf 17.30 liep de 
pony op het hoofdveld te grazen. Na ca. een half uur scheet de pony de hoofdprijs. De 
nummers zijn random verdeeld over het veld en waren vanaf 17.30 uur te raadplegen in de 
kantine, op het moment dat de pony het veld op ging. 

De nummers die in de prijzen zijn gevallen zijn hieronder weergegeven.

1764 1452 505 2509 2157 1413 3179 1910 3350



De Jeugdcommissie

2023 is alweer bijna voorbij, de tijd vliegt en het lijkt steeds sneller te gaan, of ben ik de enige die 
daar last van heeft. Deze periode is er één voor mij om de balans op te maken. Zo kijk ik graag 
even terug, wat ging er goed en fout. Maar ik kijk ook graag vooruit, wat gaan we het volgende 
jaar allemaal doen. 

Er zijn mij een aantal zaken opgevallen dit jaar en sommige zijn best tegenstrijdig met elkaar. Zo 
merk ik dat het steeds moeilijker lijkt te worden, Ik zeg bewust lijkt want het kan ook heel goed 
aan ons zelf liggen, om vrijwilligers te vinden voor diverse taken zoals leiders, coaches, trainers, 
scheidsrechters of voor andere taken. Iedereen heeft het vandaag de dag druk en gaat liever 
geen verplichtingen aan. Aan de andere kant zie ik op dit moment diverse jeugdspelers die elke 
week moeite doen om ons te ondersteunen. Zo zijn er diverse jeugdspelers die wedstrijden 
fluiten, geheel zelfstandig of in de ondersteuning een training verzorgen. Ik vind het echt 
fantastisch om te zien dat deze nieuwe generatie moeite doet en zijn verantwoordelijkheid 
neemt. 

Daarnaast heb ik gemerkt, maar dat geldt in de hele samenleving, dat we steeds minder van 
elkaar accepteren of iets van een ander moeten vinden. Ik geloof echt dat iedereen, van 
scheidsrechter tot leider en van speler tot trainer, zijn stinkende best doet. En uiteraard gaat dit 
niet altijd goed. Een scheidsrechter neemt wel eens een verkeerde beslissing, een trainer heeft 
wel eens een slechte dag, een speler geeft weleens een slechte pass. We zijn allemaal mensen 
met verschillende persoonlijkheden en gedragingen. Laten we elkaar ook zo accepteren en 
ervan uitgaan dat iedereen zijn best doet en uiteraard mogen we op bepaalde momenten echt 
wel constructief met elkaar in gesprek gaan. 

Als ik het even betrek op onze vereniging dan denk ik dat we echt niet mogen klagen maar ik 
geloof dat er ruimte is voor verbetering, zowel aan mijn kant als aan die van jullie. Misschien een 
goed voornemen om mee te nemen in het nieuwe jaar. 

Maar ik wil ook nog even vooruit kijken. Vanuit de JC gaan we weer ons stinkende best doen om 
er een mooi jaar van te maken. We hebben net ons beleidsplan geactualiseerd en gedeeld onder 
de leden. Hiermee gaan we zeker aan de gang aankomend jaar. Binnenkort sturen wij ook weer 
de jaarlijkse enquête uit. Een aantal vragen zullen ook betrekking hebben op ons functioneren en 
hoe we dit kunnen verbeteren maar ook ons beleidsplan zal aan bod komen. 

De eerste activiteit staat alweer gepland op 6 januari, de Nieuwsjaarborrel, u komt toch ook? 19 
januari hebben we een ouderavond gepland, een mooi moment om met elkaar in gesprek te 
gaan en te kijken waar we e.e.a. kunnen verbeteren. Wij zitten er immers niet voor ons zelf maar 
voor de leden.

Daarnaast heb ik voor 2024 nog een persoonlijk voornemen die ik jullie niet wil onthouden en ik 
hoop dat jullie hierbij willen aansluiten. Ik zag onderstaand stukje ergens voorbijkomen en kwam 
tot de conclusie dat ik ook meer moeite moest gaan doen. Ik heb besloten om meer moeite te 
doen voor mijzelf, mijn familie, vrienden en de vereniging en minder moeite ga doen voor de 
onbelangrijke dingen in het leven, zoals de tv of de mobiel. Als we allemaal meer moeite voor 
elkaar doen dan wordt de wereld een stuk beter. Doet u ook mee?



We halen de witte draadjes voor ze van de mandarijn.

We brengen ze met de auto als het regent.

We troosten ze met snoep bij onrecht en verdriet.

Later vertellen we dat ze een schop onder de kont nodig hebben.

Dat ze ergens moeite voor moeten doen.

Dat het nou eenmaal niet vanzelf gaat.

Moeite doen.

Zelf kiezen we ook liever voor makkelijk.

Beter die collega ontwijken dan hem aanspreken.

Beter vreemdgaan dan je gevoelens uiten.

Beter vitaminepilletjes dan een appel snijden.

Moeite doen.

Het valt niet mee.

Omdat alles makkelijk kan.

En door die makkelijkheid wordt het uiteindelijk steeds moeilijker.

Moeite doen.

We zijn het niet meer gewend.

Het leven ingericht als een kant en klare thuisbezorgd maaltijd.

En wee, als het tegenzit.

Moeite doen.

Als je een fit lijf wilt, ja dan kost dat moeite.

Als je een gezonde relatie wilt, ja dan kost dat moeite.

Als je een goed team wilt, ja dan kost dat moeite.

Moeite doen.

Sommigen denken dat bij veerkrachtige mensen alles makkelijk gaat.

Dat hun leven in balans is.

Dat ze makkelijk dealen met ongemak en onzekerheid.

Het tegendeel is waar.

Veerkrachtige mensen doen wel iets wat bijzonder is in deze tijd.

Ze doen moeite.

Moeite voor de dingen die de moeite waard zijn.

Moeite doen

Zodat het makkelijker wordt.

Kijk vanavond eens wat langer in de spiegel.

En maak een afspraak met jezelf.

Dat je moeite gaat doen voor de dingen die de moeite waard zijn.

Waarom?

Omdat jij de moeite waard bent.



De Jeugdcommissie vervolg

Een nieuw jaar, een frisse start. Afgelopen jaar verwelkomden we diverse nieuwe jonge spelers 
en hopelijk zet zich dat volgend jaar voort. Om de jongste jeugd enthousiast te maken voor 
voetbal, is er kaboutervoetbal. Op bijgaande flyer, die we graag wijd verspreiden meer 
informatie!



Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 6 januari 2024 van 16:00 tot 18:00 uur

We willen het nieuwe jaar graag samen vieren onder het genot van een hapje en een drankje. 
Graag ontvangen we jullie het Clubhuis. 

Het bestuur van VV Eenrum


